Zeg nooit "het is voorbij”.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,

niet wie je was en wat je zei.

Liefdevol nemen we afscheid van

Daniel “Stanny” Verbiest

echtgenoot van Elza Ots

geboren te Stabroek op 16 mei 1931,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Monnikenhof
te Berendrecht op 24 mei 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te
nemen van Stanny fijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge weg 115 te Hoevenen,
op zaterdag 1 juni 2024 om 10u.
Mogelikheid fot condoleren vanaf 2u40.

Aansluitend volgt in infieme familiekring de bijzetting
in het urnenveld op de begraafplaats van Stabroek - Putte,
gelegen aan de Veldstraat.

Familie Verbiest - Ots

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Er is een mogelijkheid om Stanny een laatste groet
te brengen in het rouwcentrum
op donderdag 30 mei van 192u00 tot 19u30.

Stanny leeft verder in de harten van:

Elza Ofts
zijn echfgenote

WernerT en Liliane Verbiest - Verboven
JurgenT

WalterT en Karla Verbiest - Meulenijzer

Peter en Sonja Verbiest - Vanmaekelbergh
Ine en Davor
Stijn
Lenthe
zijn kinderen en kleinkinderen

Aline en Pierre De Bie - Everaard
zijn nicht en haar man

De families Verbiest en Ofs.
Bijzondere dank aan het voltallige team van

WZC Monnikenhof voor de goede zorgen en
het warme medeleven.




