Diegene die ik liefheb, verlaat ik
om diegene die ik liefhad terug te vinden.

Liefdevol nemen we afscheid van

Josée Ibens

weduwe van Jos Smout

geboren te Ekeren op 18 juni 1936,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Welvaart
te Kapellen op 25 mei 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Josée tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge weg 115 te Hoevenen,
op vrijdag 31 mei 2024 om 15v.
Gelegenheid tof condoleren vanaf 14u40.

De urne zal op een later tijdstip in intieme kring
bijgezet worden bij Jos op de begraafplaats van Ekeren.

Familie Smout - Ibens

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Josée leeft verder in de harten van:

Danny en Els Smout - Van Wyk
Juan en Dana
Elian en Lore

Eddy en Carine Smout - Van Wynsberge
Ella en Robbe
Enzo en Michelle

Nancy en Patrick Smout - Fissers
haar kinderen en kleinkinderen

Marcel T en Rosa Ibens - Smits
Peter

haar schoonzus en neef

De families lbens, Smout en Madereel.

Bijzondere dank aan het voltallige feam van WZC Welvaart
voor de goede zorgen en het warme medeleven.




