Eris geen dood. Mensen sterven alleen als we ze vergeten.
Als je aan me blijft denken, zal ik altijd bij je zijn.

Liefdevol nemen we afscheid van

Irene Hofkens

geboren te Antwerpen op 26 mei 1948,
zachtjes van ons heengegaan in AZ Klina
te Brasschaat op 19 mei 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Irene tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge weg 115 te Hoevenen,
op zaterdag 25 mei 2024 om 10u.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 9u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Hoevenen, gelegen aan de Kerkstraat.

Familie Iréne Hofkens

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Iréne leeft verder in de harten van:

LeoT en HildaT Hofkens - Vandercappellen
BartT
Wouter en Eva, Kobe, Noor, Hanna
Katrien en Katty

Lou en Emmy Faes - Hofkens
Indra en Werner, Brent
Inger en Christophe, Quinten, Lennert
Ken en Melissa, Lander, Féline

Paul en Nicole Hofkens - Van Kampen
Tine en Chiris, Liv, Emile
Niels en Hanne

Robert en Marleen Hofkens - Hoeck
Sven en Kathleen, Thibo, Lowie
Ineke en Raf, Aaron, Wout, Linde

haar broers, zus, schoonzussen,
schoonbroer, neven en nichten

Bijzondere dank aan het voltallige tfeam van AZ Klina
(afdeling inwendige 4) voor de goede zorgen.

Voorzijde: ‘De oervrouw’, beeldhouwwerk door Iréne Hofkens




