
Familie Frank Van Tilburg

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Liefdevol nemen we afscheid van

Frank Van Tilburg
gewaardeerd lid van de Kyokushin-gemeenschap

echtgenoot van Myriam Verstrepen

geboren te Merksem op 24 juni 1954,

zachtjes ingeslapen omringd door zijn familie

in Coda Hospice te Wuustwezel op 17 maart 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons

afscheid te nemen van Frank tijdens een afscheidsviering

in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen, 

op zaterdag 30 maart 2024 om 10u (liever geen zwarte kledij).

Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u30. 

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenveld 

op de begraafplaats van Kapellen-Centrum, 

gelegen aan de Oude Heidestraat.

Liefdevolle man van 

Myriam Verstrepen

Trotse papa van

Cliff en Sofie Van Tilburg - Bruyndonx

Mandy en Dries Van Tilburg - Cools

Denzel en Chantal Van Tilburg - Van Beek

Fiere bompa van

Alexander, Amy, Janne, Stig, Juune

Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten.

High on a mountain top, standing all alone

Wondering where the years of my life had flown

High on an mountain top, wind blowing free

Thinking about the days that used to be

Bijzondere dank aan het voltallige team van AZ Klina, 

Ambulance Wens België en Coda Hospice 

voor de liefdevolle zorgen en het medeleven.

Liever dan bloemen een gift aan Coda Hospice 

op het rekeningnummer BE40 7331 2621 0063 of aan 

Ambulance Wens België op het rekeningnummer 

BE16 6528 2045 4374 met mededeling Frank Van Tilburg.

Er is de mogelijkheid om Frank een laatste groet

te brengen in Rouwcentrum Rustpunt op maandag

 25 maart van 18u tot 18u30 (familie niet aanwezig).


