Herinner mij, maar niet in sombere dagen.

Herinner mij in stralende zon.

Liefdevol nemen we afscheid van

Joanna Vermaelen
“Moe Jeanne”
weduwe van Petrus Verbist

geboren te Berendrecht op 1 april 1934,
zachtjes van ons heengegaan in WZC Villa Ter Molen
te Stabroek op 17 januari 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te
nemen van Moe Jeanne tijdens de uitvaartplechtigheid
in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen

op vrijdag 26 januari 2024 om 10 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Berendrecht, gelegen aan de Schouwvegerstraat.

Familie Joanna Vermaelen

p.a. Rouwcenfrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Moe Jeanne leeft verder in de harten van:

Ludo en Maria Van Uffelen - Verbist
Peter en Liesbeth
Annemie en Alana

Hendrik en Bernadette Zwinnen - Verbist
Matthias
Marnix en Kathleen, Marie-Lou, Senne
Bram en Leen, Loek, Bilie

Marc en Magda Beyers - Verbist
Sonny en Valérie, Axel, Sam, Seth

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Karel (1) en Annie Vermaelen - Vermeiren
en hun kinderen en kleinkinderen
haar broer en schoonzus

Haar neven en nichten.
De hele familie Vermaelen.

Bijzondere dank aan het voltallige team van
WZC Villa Ter Molen voor de goede zorgen
en het warme medeleven. %
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