Ik droom dat er wat groen zou zijn
waar ik mij neer kan leggen
Herinner mij in betere tijden ... waar ik luisterend naar de zomerwind
iets van een diepe stilte vind
waar 'k niets meer hoef te zeggen.

Toon Hermans

Hugo Pelemans

Pionier-directeur van Sterrenhuis Brasschaat Hugo leeft verder in ons hart:
van 1974 tot 2003.
Dymf Verbrugge
echtgenoot van Dymf Verbrugge zijn echtgenote

Elke en Joy Pelemans - Wezenbeek
Geboren in Sint-Kruis (Brugge)

Fran
op 30 december 1944, Merel
zachtjes ingeslapen in Brasschaat .
. . . / / ;
op 24 januari 2024. Erika en Sarah Pelemans - Puts Ié///;%ff",;f’

. . %
zijn kinderen en kleinkinderen '

Walter en Monique Pelemans - Peeters

We namen afscheid in intieme kring. zijn broer en schoonzus

Rouwbetuigingen:

Familie Pelemans - Verbrugge
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115, 2940 Hoevenen

Bijzondere dank aan
het voltallige team van
Inwendige Geneeskunde van AZ Klina
Online condoleren: www.gertverhaert.be voor de goede zorgen en het warme medeleven.

“Dood ben ik pas
als jij me bent vergeten.”




