
Familie De Ketelaere
Pastoor Vandenhoudtstraat 39 te 2950 Kapellen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Bedroefd maar dankbaar nemen wij afscheid van

mevrouw

Elisabeth Elvire Georges
De Ketelaere

geboren te Westerlo op 17 maart 1937,

vredig ingeslapen in WZC Zonnewende

te Kapellen op 3 januari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid

te nemen van Liliane tijdens de uitvaartplechtigheid

 in de parochiekerk Sint-Jacobus, Kerkstraat te Kapellen,

op zaterdag 20 januari 2024 om 9u30.

Mogelijkheid tot condoleren vanaf 9u10.

Liliane leeft verder in de harten van:

Herman en Mia(†) De Ketelaere - Vandecruys
Wilfried(†) De Ketelaere 
Fons en Monique Loffens - De Ketelaere
Jos(†) en Denise Dierckx - De Ketelaere
Marc en Magda De Ketelaere - Verheyen

haar broers, zussen,
schoonbroers en schoonzussen

Peter De Ketelaere en Ingrid Walraevens
	 Veerle(†), Laurens, Liselore en Kwinten
Veerle(†) De Ketelaere
John en Erika Rijken - De Ketelaere
Koen en Isabelle De Ketelaere - De Leeuw
	 Anne-Line en Maxime, Astrid en Thomas
Frank en Chantal(†) De Ketelaere - Vermeire
	 Emile
Paul en Griet Donckers - Loffens
	 Tom en Kizzy, Sienna
Hans en Christel Loffens - Eyckmans
Russel(†) en Mieke Lawton - Loffens
	 Emily
Ann Loffens en Kris Holemans
Johan en Kaatje Vleminckx - Loffens
Stijn en Zoë Van Camp - Dierckx
	 Anke, Jana en Brent
Björn(†) Dierckx
Bart en Helga Peeters - Dierckx
	 Jaro, Daan
Geo Dierckx
Jim De Ketelaere
Ellen De Ketelaere
	 Aurélie, Cédric

haar neven, nichten, 
achterneven en achternichten

De families De Ketelaere - De Gomme.

Er is de mogelijkheid om Liliane een laatste groet

te brengen in rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115

te Hoevenen, op vrijdag 12 januari van 18u30 tot 19u00.

Naar Liliane haar uitdrukkelijke wens zal ze haar laatste

rustplaats vinden dicht bij haar ouders op de begraafplaats 

van Westerlo, Sint-Lambertusstraat,

alwaar de begraving zal plaatsvinden omstreeks 15u.

Als de zon van het leven ondergaat,

komen er sterren van herinnering.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.

Herinner mij in de stralende zon.

Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liliane De Ketelaere

1937 - 2024

Als ik ver van jou zal zijn, en jij mij missen zal,

luister dan naar het lied van de regen

en het fluiten van de wind

en weet dan dat ik dat ben.

Een speciale dank gaat uit naar:

Diny, Annemie, Annemie en Ursula

Veerle Van Elsen

Pascale en Vicky (Villers)

Kelly De Winter (Noah)

personeel van Zonnewende, Hyacint

dr. Camille Azizi-Golnaz, Torenhof

oogarts Katrien Jansens.


