
Liefdevol nemen wij afscheid van

mevrouw 

Angèle Weyts

Lid van Groep 16 gepensioneerden FOD Financiën

Dagverblijfster DVC Zonnewende

weduwe van de heer Marcel Scholtis † 8 april 2020

geboren te Stabroek op 24 juni 1929,

 zachtjes van ons heengegaan thuis, omringd door haar familie te Kapellen op 1 oktober 2023.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Angéle en Marcel

tijdens de uitvaartplechtigheid in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115

 te Hoevenen op vrijdag 6 oktober 2023 om 11u.

Omwille van het overlijden van Marcel tijdens de corona pandemie in 2020, 

nemen we nu van beide afscheid.

Aansluitend volgt de asverstrooiing van Angèle en Marcel op de begraafplaats 

van Ekeren, gelegen aan de Driehoekstraat.

Familie Scholtis - Weyts
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen
Online condoleren: www.gertverhaert.be

Angèle en Marcel leven verder in de harten van:

Nini Scholtis en Francis Empsten

Victor Scholtis en Agnes Schouvorst

Luc Scholtis en Carine Deschaeck

Leo Scholtis en Veerle Van Sande

Ann Scholtis

haar kinderen

Tom Empsten en Saartje Stiers

	 Robine, Noor

Ellen Empsten en Yves Van den Brande

	 Xander, Hanne

Bert Empsten en Inge Scholtis

Filip Scholtis

Evy Scholtis

Kelly Scholtis en Koen Hendrickx

	 Arthur, Helena, Tristan

Vicky Scholtis

	 Lucas

Naomi Scholtis en Kyle Lancaster †

Magali Scholtis

Evelien Voet en Karolien Lecluse

	 Warre

Ibe Secember en Katinka Van Laer

	 Elodie, Léon

Levi Secember en Nele Destoop 

	 Owen, Elora

Ilse Scholtis en Ronny Daelman 

	 Maxim, Axel

Kim Scholtis

	 Noah

Hans Boeren en Hanna Bogaerts

	 Torben

Marlies Boeren en Kevin Van Deuren

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar broer en schoonzus Jos † en Julienne †.
Zijn broers en schoonzus Maurice, François en Liliane.

De families Weyts - Schouwaerts, Scholtis - De Boel, neven en nichten.

Rustpunt Begrafenissen - Gert Verhaert

www.gertverhaert.be - 03 501 00 02

Ik hield van zon maar niet van wind, nu is het wel mijn beste vriend.

Want hij brengt ons terug bijeen, die wind die neemt ons mee al is het overzee,

maar die laatste reis die doen we met ons twee.

Als we dan zijn aangekomen in het land van mooie dromen,

zullen wij steeds aan jullie denken, maar blijf elkaar veel liefde schenken.

Angèle

Dank aan allen die mij hebben bijgestaan Dr. Jolien Faes, thuisverpleegkundigen Julie en Jennifer,

het voltallige team van Dennenburg en Zonnewende, maar vooral voor de meer

dan 50 jarige vriendschap van de ex-collegas van Buchmann.


