
We zullen je missen, iedere dag.

Liefdevol nemen wij afscheid van

Ria Van de Putte
gesterkt door de ziekenzalving

weduwe van Walter Delaetere

geboren te Merksem op 9 juli 1940, 

zachtjes van ons heengegaan in ZNA Jan Palfijn

te Merksem op 22 oktober 2023.

Familie Ria Van de Putte

p.a. Rouwcentrum Rustpunt 

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van Ria tijdens de uitvaartliturgie

 in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Smarten 

te Merksem, gelegen aan de Maantjessteenweg 25

op zaterdag 4 november 2023 om 11u.

Gelegenheid tot groeten en condoleren vanaf 10u40.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats 

van Merksem, gelegen aan de Zwaantjeslei.

Er is de mogelijkheid om Ria een laatste groet te brengen

in Rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen 

op maandag 30 oktober van 18u30 tot 19u.

Dit melden u met droefheid:

Bart en Anne Jonkers - De Vos

Herman † en Francine Van de Putte - Verheyden

	 Christel en Robin

	 Steven, Bo, Fe

	 Sigrid en Rudi, Ilona, Mayke, Nicolas

Carlos † en Agnes Dewulf Leiva - Van de Putte

	 Ann, Casimir

	 Jeron, Mano

	 Elke en Edwin, Elian, Nina, Laura, Lilly, Aline

Gerhard en Hilde Van Nieuwenhove - Van de Putte

	 Inge en Alain, Maxine, Lukas

	 Gerlinde en Lieven, Lisa, Simon

Leo † Van de Putte

Erik † Van de Putte 

Jan en Rita Moens - Van de Putte

	 Inne en Paul, Olivia

	 Mathias en Nele, Felix

	 Martijn en Phaedra, Lenn

	 Thomas en Marieke

	 Jaco

	 Esther

	 Rutger en Martine

Haar zoon, schoondochter, zussen, schoonbroers, 

schoonzus, neven en nichten

Bijzondere dank aan haar huisarts dr. De Vriendt, 

haar thuishulpen Christel en Ankie en het voltallige team 

van ZNA Jan Palfijn (afdeling intensieve zorgen) 

voor de warme zorgen en begeleiding.

Er zijn geen woorden voor iemand

van wie je weet zij redt het niet.

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen.

Je bent bevangen door verdriet.

Flink was je, je hele leven.

Sterk ben je tot het eind gebleven.

Vergeten doen we je niet.

Rust zacht,

we weten dat er iemand op je wacht.


