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Liefdevol nemen wij afscheid van

de heer

Michaël Van De Wiel
‘monument bij leven’

echtgenoot van mevrouw Cornelia Roelans

geboren te Ekeren op 4 november 1933.
Strijdvaardig en dankbaar tot het einde, 

heengegaan in ons bijzijn in
AZ Klina te Brasschaat op 10 september 2023.

Familie Van De Wiel - Roelans
p.a. Rouwcentrum Rustpunt
Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen van Michaël

tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Jozef Parochiekerk

Hoogboomsteenweg 290 te Kapellen

op zaterdag 23 september 2023 om 11u00.  

Mogelijkheid tot condoleren vanaf 10u30.

Aansluitend begeleiding naar zijn rustplaats achter de kerk.

Een monument van een mens

 uniek in zijn zijn

zo dankbaar voor al die fantastische jaren samen

en toch doet het ons zo ontzettend veel pijn.

Michaël leeft verder in de harten van:

zijn echtgenote

 Cornelia Roelans

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Julia Van De Wiel

  Veronique Storms en Jasper Sonneveld

   Alana, Ijfke 

   

 Luc en Greet Van De Wiel - Van Kerrebrouck

  Sophie Van De Wiel en Steve De Roeck  

   Nora, Warre, Yana 

  Ann Van De Wiel en Manath Gevaert

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,

neven en nichten.

De families Van De Wiel, Roelans, Matthysen en Wildiers.

Bijzondere dank aan Stephanie, Joke en hun lieve collega’s 

die voor Michaël en Nelly een heel grote meerwaarde

betekenden, ook een uitzonderlijke erkentelijkheid aan

zijn huisarts Dr. Kristien Willems en de afdeling geriatrie

van AZ Klina voor de fantastische zorgen

en het warme medeleven.


