
Intens verdrietig, maar vol trots, bewondering, respect en 

dankbaarheid voor alle mooie, fijne herinneringen, 

hebben wij afscheid moeten nemen van

Guido Vander Eyken
echtgenoot van Maria Meeuws

geboren te Ekeren op 11 november 1932,

zachtjes van ons heengegaan in AZ Klina 

te Brasschaat op 17 januari 2022.

Wij vragen u vriendelijk om op woensdag 26 januari 2022 

om 10u aan Guido te denken. Op dat ogenblik nemen wij 

in besloten kring afscheid van hem tijdens een plechtigheid 

in Aula Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne 

in het urnenbos op de begraafplaats van Ekeren, 

gelegen aan de Driehoekstraat.

Familie Vander Eyken - Meeuws

p.a. Rouwcentrum Rustpunt

Hoge Weg 115 te 2940 Hoevenen

Online condoleren: www.gertverhaert.be

Echtgenoot van

Maria Meeuws

Vader & schoonvader van

Ingrid Vander Eyken & Marc Van Gucht

Dirk Vander Eyken & Ilse Vantilborgh

Hilde Vander Eyken & Eddy Van de Walle

Rudi Vander Eyken & Chantale Vissers

Grootvader van

Wannes & Inge, Nele & Ben, Lotte & Cedric, Fran, 

Zeger & Loranne, Magali & Maarten, Robin & Charlotte, 

Yasmine & Jens, Lone & Arne, Brent & Sam 

Overgrootvader van

Oscar, Flo, Lieselot, Jonas, Fien, Juliette, Otto, ♡, Mila 

Bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Pauline Op de Beeck 

en het voltallige team van AZ Klina 

voor de warme zorgen en het medeleven.

Bloemen noch kransen.

Rustpunt BegRafenissen - geRt VeRhaeRt

www.geRtVeRhaeRt.Be - 03 501 00 02

Voor iedereen ‘den opa’, onze beste vriend. 
Enkel dat gemis, dat hebben we niet verdiend. 

Wat kreeg je een prachtig leven, 
zonder veel kwaaltjes... een geluk dat we 

iedereen zouden willen geven. 

We kijken terug met een grote glimlach, 
herinneringen zo zoet, 

enkele tranen als dat mag. 

We zullen je missen, maar je stelt het wel. 
Daarom tot ziens en geen vaarwel.


